
                                                                                                    

         

  Weekbrief 23 mei 2021 

  Voorganger: ds. C. van Dis,  

                      Nieuwegein 

  Orgel: mw. J. Steen 

   

Liturgie - Pinksteren

Welkom & Mededelingen 

Opwekking 711 ‘De Geest zet Heerjansdam in 

beweging!’  

Gebed van voorbereiding 

Votum en groet 

Begintekst: ‘Kom tot Hem, de levende steen die door de  

mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen  

om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor  

de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om  

geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus,  

welgevallig zijn.’ 1 Petrus 2: 4-5 

‘Breng ons samen’ (Sela)          

Gebod en belofte 

Psalm 130 (Psalmen voor nu) ‘Uit de diepten roep ik U’  

Gebed om de Heilige Geest 

Kindermoment – Kinderlied: ‘Heel mijn leven lang’  

Schriftlezingen: Handelingen 2: 1-21 

           Johannes 7: 37-39 

Psalm 42: 1 en 3      

Preek ‘Sprekend de Geest’ 

Psalm 87: 1, 3 en 4       

Dank- en voorbeden 

Collectemoment 

Slotlied: Lied 675 ‘Geest van hierboven’  
. 

Voor de kinderen is er een digitaal kindermoment. 

Agenda: Zondag 30 mei is er om 9.30 uur dienst met Dhr. Proponent H. Russcher uit 

Hendrik Ido Ambacht. Aanmelden kan op: aanmelden@kerkheerjansdam.nl (er is nog 

geen kindernevendienst, geen oppas)  

Lief en leed: 

We bidden om diepe doorwerking van de Geest van God in de gemeente in ‘liefde, 

blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, 

zelfbeheersing’ (Galaten 5: 22). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UxvpdLHr-AY
https://www.youtube.com/watch?v=UxvpdLHr-AY
https://www.youtube.com/watch?v=oKuMX5rTVb8
mailto:aanmelden@kerkheerjansdam.nl


                                                                                                    

 

 

Pinksteren 2021: Komt u en kom jij ook in beweging?  

Pinksterattentie 
Na afloop van de Pinksterdienst bent u van harte welkom 

om te voet, op de fiets of met de auto naar de kerk te 

komen om een Pinksterattentie op te halen. En als u wilt 

kunt u er ook één of een paar extra meenemen om 

bijvoorbeeld te geven aan een buur, een vriend of iemand 

die niet naar de kerk kan komen. Om ervoor te zorgen dat 

niet iedereen tegelijk naar de kerk toekomt, heeft u 

daarvoor alle tijd want wij zijn vanaf het einde van de 

Pinksterdienst tot 12.30 uur buiten aanwezig om u deze 

Pinkstergroet te overhandigen…… we hopen u en jullie te mogen begroeten!  

Een hartelijke groet,  

Barbara Steen, Hannelore van der Maas en Mariëlle van der Noll 

 


