
                                                                                                    

         

  Weekbrief 7 maart 2021 

  Voorganger: ds. J. Breure, 

  Zwijndrecht 

  Organist: dhr. L. Kievit 

 

Liturgie: 3de zondag 40-dagen tijd 
Welkom en mededelingen 

Zingen: ‘Heer, U bent altijd bij mij’ Lied 139b NLB/49 HH 

Moment van stilte 

Bemoediging en groet 

Belijden: Ik geloof in God … (staande) 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde.  

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de 

Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,  

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,  

is neergedaald in het rijk van de dood,  

maar op de derde dag van de doden, opgevaren naar de hemel, 

en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, 

van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 

Ik geloof in de Heilige Geest;  

ik geloof een heilige, algemene, christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen,  

de vergeving der zonden,  

de opstanding van het lichaam  

en het eeuwig leven.  

Zingen: ‘Ik zal er zijn’ Lied 460 HH 

De Bijbel 

Gebed om de opening van het Woord:  

Kindermoment 

Uit de Bijbel: Johannes 5: 1 – 13 

Zingen: ‘Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam?’ HH 386: 1, 2, 3, 4 

Preek 

Orgelspel 

Bidden en Delen 

Dankgebed en Voorbeden.  

Inzameling van de gaven 

Zending & Zegen 

Zingen: ‘Vervuld van uw zegen’ Lied 425 NLB 

Zegen 

 

Nu de diensten alleen nog online zijn, kunnen ook de kinderen niet meer naar de 

kindernevendienst. Daarom is er elke week een digitaal kindermoment.  
 

 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

 

Agenda: Woensdag 10 maart Bidstond voor gewas en arbeid, 19.30 uur met  

ds. A. Davelaar uit Rotterdam. Zondag 14 maart is er een Anders dan Anders dienst 

om 9.30 uur met Spreker: dhr. Bert Noteboom. Thema: ‘Hoop die zeker is’. 4de zondag 

van de 40-dagentijd. 

Eind maart zal Eva Steen weer terug gaan naar haar rainbow angels. Wat is ze blij 

om terug te kunnen na een jaar zonder haar kinderen. De kinderen en hun families 

hebben grote zorgen. Door de pandemie kunnen velen niet werken en geen werk is 

geen inkomen. Dit zorgt voor te weinig gezonde voeding. Om bij terugkeer bij alle 

gezinnen een gezond voedselpakket te kunnen brengen, heeft de thuisfrontcommissie 

van Eva een heerlijke actie bedacht. Bestel bij Eva voor donderdag 11 maart een 

soeppakket voor 10,-. Deze wordt thuis gebracht op zaterdag 13 maart. U en jij 

kunnen daar een heerlijke pan soep van maken voor jezelf en tegelijk help je de 

rainbow angels aan gezonde voeding. Lees er alles over in het kerkblad en op de 

website.  

 

Bericht vanuit de kerkenraad: Deze week kwam het verheugende bericht dat 

dominee J. Teuwissen (Sjaak) het beroep, dat de kerkenraad van de Protestantse 

Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek 19 februari op hem heeft uitgebracht, heeft 

aangenomen. We zijn zeer dankbaar voor deze uitkomst van het beroepingsproces. 

We zien uit naar de komst van Sjaak en zijn gezin naar Heerjansdam. Zoals tijdens de 

gemeentevergadering is aangegeven, laat de komst van Sjaak nog even op zich 

wachten, eind augustus zal zijn bevestiging plaats vinden. Nadere informatie daarover 

volgt nog. 

 

Lief & leed: In het geliefde lied 'Geef vrede, Heer, geef vrede' is ook sprake van: 

'het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert'. De voorbeelden hiervan liggen in 

het nieuws voor het grijpen en vragen om onze voorbeden en acties. Ook dichtbij huis 

hebben mensen te lijden onder onrecht, kinderen dikwijls voorop. Er zijn mensen die 

mogen of kunnen niet tot hun recht komen en dat blijft vaak binnenshuis. Wij bidden 

voor hen om kracht en ook om moed om voor zichzelf en anderen op te komen. Wij 

bidden voor wie in het klein en het groot onrecht veroorzaken, dat zij tot inkeer en 

omkeer mogen komen. 

 


