
                                                                                                    

         

  Weekbrief 28 maart 2021 

  Voorganger: ds. L. Korevaar 

  Organist: dhr. L. Kievit 

 

Palmpasen Het is vandaag Palmpasen. Een aantal kinderen heeft een Palmpasen stok 

gemaakt, die samen vooraan in de kerk staan. De stok, in kruisvorm, is ‘versierd’ met allerlei 

attributen die aan de Stille Week en Pasen doen denken. Daaraan zullen we in deze dienst de 

nodige aandacht schenken. Het is een goede gewoonte om zo’n stok aan iemand weg te geven. 

Dat is nu wat moeilijk te organiseren. Daarom de vraag aan de makers om de stok rond kwart 

voor 12 op te halen en dan zelf een bestemming te geven. 

Liturgie:  

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte Bemoediging en Groet 

Psalm 118: 1, 9  

Inleidende woorden: Dubbel gevoel: leed én feest tegemoet 

Gebed 

Leefregel: Leviticus 19: 2-4, 11-18 

Lied 556: 1, 5 ‘Alles wat over ons geschreven is’ 

Voorgedragen onder orgelspel 

Met de kinderen: De Palmpasenstok 

Lied: ‘Het leven krijgt weer kleur’ 

Inleiding op de lezing: Hoogtepunt 

Bijbellezing: Marcus 11: 1 - 11 

Lied: 550: 1, 3 ‘Verheug u, gij dochter van Sion’  

Voorgedragen onder orgelspel 

Afbeelding: De intocht 

Preek : Blinken – verzinken - 

opgaan 

Afbeelding: levensfasen 1 

Afbeelding: levensfasen 2 

Meditatief orgelspel 

Lied: 552 ‘Dit is een dag van 

zingen’ 

Dankgebed en Voorbeden, Stil gebed en Onze Vader 

Lied 425 ‘Vervuld van uw zegen’ 

Heenzending en zegen 

Orgelspel 

 
Nu de diensten alleen nog online zijn, kunnen ook 

de kinderen niet meer naar de kindernevendienst. 

Daarom is er elke week een digitaal 

kindermoment. 
 

 

 

 

 



                                                                                                    

 

 

Agenda: Bij aanmelden voor de diensten in de stille week en Pasen graag de dienst 

vermelden. 

*Donderdag 1 april, witte donderdag, is er om 19.30 dienst, met ds. J. Breure waarin 

het Heilig Avondmaal gevierd zal worden. 

*Op Goede Vrijdag, 19.30 uur, dienst met ds. J. Breure.  

*De paaswake op stille zaterdag gaat niet door. 

*Volgende week zondag 4 april is het Pasen en  is er om 9.30 dienst vanuit de 

Dorpskerk met ds. J. Breure. 

Om 15.00 uur is er dienst in Kijfhoek met ds. Reehorst uit Piershil 

*Op woensdag 7 april is de, voorlopig, laatste bemoedigingsbijeenkomst vanuit de 

Dorpskerk, met als titel “What’s in a name?”  Is een naam, jouw naam  belangrijk? 

*Gemeenteleden kunnen zich weer aanmelden voor het bijwonen van een kerkdienst. 

Dit  valt binnen de maatregelen en hiermee volgen we het advies van de PKN. 

-Voorlopig wordt er geen oppas verzorgd en kindernevendienst gehouden in het 

kerkgebouw.  

-De gemeente zingt niet mee en er wordt (nog) niet gewerkt met voorzangers. 

-Bij het lopen/verplaatsten draagt iedereen een mondkapje. 

-Aan het einde, na de zegen, gaat iedereen weer zitten en zullen de coördinatoren 

aanwijzingen geven over het verlaten van het gebouw. 

In de Dorpskerk kunnen 30 gemeenteleden de dienst bijwonen. (Als er kinderen 

aangemeld worden tellen die mee in het geheel.) Aanmelden voor de dienst in de 

Dorpskerk uiterlijk voor donderdag bij aanmelden@kerkheerjansdam.nl 

In Kijfhoek zijn dat 20 gemeenteleden Voor Kijfhoek …aanmelden via mail 

dendijk@hetnet.nl  of 06-36501396 
 

Paasfolder 

Ook dit jaar wordt huis aan huis een folder ter gelegenheid van Pasen verspreid. Vele 

handen zorgen ervoor dat ieder zo de boodschap van Pasen thuis krijgt. Deze folder 

biedt ook een goede gelegenheid om over de inhoud in gesprek te gaan met buren, 

familie of vrienden. Dat zijn we misschien niet zo gewend, maar het kan tot 

verrassende gesprekken leiden. Juist het nieuwe leven van Pasen gaat verder dankzij: 

hoort, zegt het voort! 

U / jullie allen een gezegende Stille (Goede!) Week gewenst. 
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Paaswandeling/Paaslunch: geef je (klein-)kinderen snel op!  
Nog even en dan is het zover……dan is het Pasen! Op zondag 4 april a.s. vieren we eerst om 9.30 uur de 
Paasdienst vanuit de Dorpskerk. We missen de kinderen en zouden het superleuk vinden om hen allemaal 
weer eventjes te zien en daarom hebben we iets leuks bedacht: na de Paasdienst organiseren we een 
Paaswandeling waarbij de kinderen in een tasje een lunch kunnen verzamelen.  
Hoe gaat dit precies in zijn werk?  
Om de wandeling ‘coronaproof’ te laten verlopen, krijgen de kinderen die zijn opgegeven van ons een 
tijdstip tussen 11.00 en 11.30 uur waarop zij bij de Dorpskerk een tasje kunnen ophalen. Ook ontvangen ze 
dan een route van ongeveer een half uur die ze bijvoorbeeld samen met hun mamma, pappa, opa en/of 
oma kunnen lopen. De route gaat langs een aantal adressen van gemeenteleden waarbij ze in hun tasje 
iedere keer iets lekkers voor hun Paaslunch ontvangen: broodjes, beleg, iets te drinken en……tja, de rest 
blijft natuurlijk nog even een verrassing! De Paaslunch kan vervolgens mee naar huis worden genomen en 
lekker worden opgegeten.  
Aanmelden kan tot en met uiterlijk maandag 29 maart bij:  

Irene de Jong  irene@lingeman.name  0651743669 
Barbara Steen  bsteen1977@gmail.com 0610888749 
Mariëlle van der Noll f.noll@upcmail.nl  0613422089 

 

We verheugen ons op jullie komst! 
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