
                                                                                                    

         

  Weekbrief 2 april 2021, 19.30 uur 

  Voorganger: ds. J. Breure 

  Organist: mw. E. Pons 

 

Goede Vrijdag 

Liturgie:  

Ingetogen orgelspel 

Stil gebed 

Zingen: Psalm 130 

Toelichting op de bloemschikking. 

Zie, de Mens (Sytze de Vries) 

Zingen: ‘Leer mij, o Heer, uw lijden recht 

betrachten’ Lied 191: 1, 2, 5, 6 HH 

Gebed voor de Goede Vrijdag 

Evangelielezing: Het lijden en sterven van 

onze Heer Jezus Christus zoals verteld 

door Marcus 

Marcus 14: 32 – 42: Gethsémane 

Zingen: ‘Gethsémane, die nacht moest 

eenmaal komen’ Lied 180: 1, 6 LvdK 

Marcus 14: 43 – 52: Jezus gevangen 

genomen 

Orgelspel 

Marcus 14: 53 – 65: Jezus voor de Hoge 

Raad 

Uit de Mattheus Passion: Mir hat die Welt 

trüglich gericht mit Lügen und mit 

falschem G'dicht 

Mij heeft de wereld bedrieglijk gevonnist 

met leugens en met valse verzinsels, 

veel vallen en heimelijke strikken. 

Heer, bekommer u om mij in dit gevaar, 

behoed mij voor valse streken. 

Marcus 14 : 66 – 72: de verloochening door 

Petrus 

Uit de Mattheus Passion: Bin ich gleich von 

dir gewichen 

Al heb ik mij van u afgewend, 

ik kom toch weer terug. 

Want zijn zoon heeft ons verzoend 

door zijn angst en doodspijn. 

Ik ontken de schuld niet, 

maar uw genade en gunst 

zijn veel groter dan de zonde 

die ik steeds weer in mezelf aantref. 

Marcus 15 : 1 – 15: Jezus of Barabbas 

Zingen: ‘O hoofd vol bloed en wonden’ Lied 

576b: 1, 6 NLB 

Marcus 15: 16 – 32: de kruisiging 

Orgelspel 

Marcus 15: 33 – 39: het sterven van Jezus 

Uit de Mattheus Passion: Wenn ich einmal 

soll scheiden  

Als ik eens het leven moet verlaten, 

verlaat u mij dan niet, 

als ik moet sterven, 

verschijnt u dan. 

Als mijn hart 

het allerbangst is, 

trek mij dan weg uit mijn angsten 

krachtens uw angst en pijn. 

De Paaskaars wordt gedoofd. 

Stilte 

Zingen: ‘Nu valt de nacht’ Lied 590: 1, 2, 3 

NLB 

Marcus 15: 40 – 47: de begrafenis 

Zingen: Lied 590: 4, 5 NLB 

Overweging 

Zingen: ‘Zie hoe Jezus lijdt voor mij’ Lied 

209 HH 

DE GOEDE VRIJDAG GEBEDEN.  

We sluiten af met het Onze Vader 

Zegen 

 

WIJ VERLATEN IN STILTE DE KERK 
 

 

 


