
                                                                                                    

         

  Weekbrief 7 februari 2021 

  Voorganger: dhr. proponent 

   H. Russcher, H.I. Ambacht 
 

 

Liturgie: 
Welkom en mededelingen 

Aanvangslied: Opw. 507   

Stil gebed 

Votum en Groet 

Lied 657: 1, 2, 4   

Gebed Verootmoedigingsgebed 

Leefregel   

Lied: Psalm 86: 4 + psalm 33: 8    

Kinderlied: ‘Dank U wel!’ 

Gebed om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest 

Lezingen: 2 Kon 5: 9-14 en Lukas 17: 11-19  

Preek Thema: “De kunst van het dank-je-wel zeggen” 

Lied 704: 1 en 3      

Gebeden  

Collectemoment 

Lied: ‘Een toekomst vol van hoop’ (sela) 

Zegen 

 

 

 
 
 

Agenda: Woensdagavond 10 februari wordt er vanaf 19.30 uur een 

bemoedigingsbijeenkomst uitgezonden vanuit de Dorpskerk. Wim Wiersma zal 

spreken over het onderwerp ‘Troost’ en gaat onder andere in gesprek met psycholoog 

Gerjanne Bloem. Iedereen maakt in zijn leven periodes mee die moeilijk zijn: verlies, 

teleurstelling, gekwetst worden. Deze situaties roepen nare emoties op, zoals 

verdriet, schaamte, wanhoop. De huidige situatie met corona is ook voor velen erg 

moeilijk en brengt nare emoties met zich mee. Hoe vind je troost? Wat is troost? 

Waarom is ‘troost vinden’ zo belangrijk?  

Zaterdagmiddag 13 februari gemeentemiddag. 

Zondag 14 februari is er dienst om 9.30 uur met ds. J. Breure. 

 

Lief & leed: We bidden voor jongeren en ouderen die worstelen met gevoelens van 

somberheid en eenzaamheid ten gevolge van de crisis die voortduurt. Wij bidden voor 

allen die lijden onder het gemis van contacten.  

 


