
                                                                                                    

         

  Weekbrief 21 februari 2021 

  Voorganger: ds. L.C. van der Eijk, 

  Zwijndrecht 
 

 

Liturgie: 1ste zondag 40-dagen tijd 
Welkom en mededelingen 

Aanvangslied: Psalmen voor nu – ‘Uit de diepten’ Lied 130c  

Stil gebed 

Bemoediging en groet  

Inleidend voorspel orgel op lied 556 

Lied: ‘Alles wat over ons geschreven is’ Lied 556  

Inleidend woord 

Lied: ‘Straks bijeen’  

Kindermoment, filmpje en lied  

Gebed bij de opening van het Woord  

Eerste lezing: Deuteronomium 8:1-9a 

Lied: ‘Leid gij mij’ 

Evangelielezing: Lucas 4:1-13 

Lied: ‘Jezus, die in de woestijn’ Lied 539: 1, 2, 3, 4 en 5 

Uitleg en verkondiging 

Inleidend voorspel op een mens te zijn op aarde 

Lied: ‘Een mens te zijn op aarde’ Lied 538: 1 en 4      

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’  

Collectemoment  

Slotlied: ‘Heer wijs mij uw weg’ van Sela  

Wegzending en zegen, besloten met 

gesproken ‘Amen’ 

Uitleidend Orgelspel 

 

 

 

 

Nu de diensten alleen nog online zijn, kunnen ook de kinderen niet meer naar de 

kindernevendienst. Daarom is er elke week een digitaal kindermoment.  

 

Agenda: Zondag 28 februari is er dienst om 9.30 uur met ds. H. Mast, Ter Heijde aan 

zee. 2de zondag van de 40-dagentijd. 

Tot 26 februari kunt u nog een huispaaskaars bestellen. Zie verdere info in 

Samengaan. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 

 

Quarantaine in het licht van Pasen 

Al lange tijd zitten we in een zogenoemde lockdown. Een ander woord daarvoor is 

quarantaine, wat is afgeleid van de 40 dagen voor Pasen.  

In de bemoedigingsbijeenkomst wil ik deze 2 vormen van quarantaine met elkaar 

verbinden. Dat wil ik gaan doen aan de hand van 3 punten:  

1. Wat deze tijd ons doet,  

2. wat deze tijd ons brengt en  

3. welk uitzicht hebben wij in het bijzonder vanuit Pasen dat naar ons toe komt.  

Met name deze (nabije) toekomst houdt een bemoediging in. Aan de hand van liederen, 

Bijbelfragmenten, afbeeldingen, korte overdenkingen en gebed hopen we dit te gaan 

beleven. Komt allen! is nu onmogelijk, helaas. Wel roep ik u / jullie allen op om 

aanstaande woensdag om 19.30 af te stemmen op de Dorpskerk. En natuurlijk kan er 

ook later gekeken en geluisterd worden. Zegt het voort! 

ds Laurens Korevaar 
 

 
Collecteren via Givt 
Contant geld is lang niet meer vanzelfsprekend. Betalen doen we steeds vaker met de pinpas en 
ook het betalen met de smartphone komt steeds vaker voor. Deze ontwikkelingen zijn niet meer 
tegen te houden, maar hebben wel tot gevolg dat het voor een deel van de gemeente moeilijker is 
om mee te doen met de collecte tijdens de dienst. 
Voor dit probleem hebben we vanaf nu een oplossing, want we gaan van start met digitaal 
collecteren door middel van een smartphone. Dit systeem zal gebruikt worden naast de gewone 
manier van collecteren. Doneren met contant geld kan dus ook en zal altijd mogelijk blijven. 
Als je gebruik wilt maken van de nieuwe manier van collecteren heb je de Givt-app nodig. Ga naar 
www.givtapp.net/download om de app (gratis) te installeren. Je kan na het downloaden direct je e-
mailadres invoeren en beginnen met geven. Je verdere registratie kan je ook op een later moment 
afronden. Voorafgaand aan de dienst zal de komende weken een instructiefilmpje worden getoond 
om uit te leggen hoe de app werkt. 
Het grote voordeel van het gebruik van deze app is dat we, ook in deze tijden waarbij een groot 
gedeelte van de gemeente thuis de dienst meeviert, een aparte collecte voor de kerk én de 
diaconie kunnen houden. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

http://www.givtapp.net/download

