
                                                                                                    

         

  Weekbrief 6 december 2020 

  Voorganger: ds. G. van Meijeren, 

                      Rotterdam 
   

 

Liturgie – 2de Advent 

Voor de dienst: Lied 439: 1, 2, 4 NLB ‘Verwacht de komst des Heren’  

Welkom en mededelingen. Aansteken 2de adventskaars. In het begin 

maakte God de hemel en de aarde. De aarde was leeg en verlaten. Overal was water, 

en alles was donker. En er waaide een hevige wind over het water. Toen zei God: ‘Er 

moet licht komen.’ En er kwam licht. God zag hoe mooi het licht was. Genesis 1: 1-4 

Onze hulp en Groet 

Psalm 27: 1, 2  

Gebed van toenadering 

Leefregel: Romeinen 13: 11-12 (Bijbel in Gewone Taal) 

11 Jullie weten dat het moment van onze redding dichtbij is. De dag waarop dat zal 

gebeuren, is nu nog dichterbij dan toen wij gingen geloven. Het is tijd dat jullie 

wakker worden. 12 De nacht is bijna voorbij, de dag gaat beginnen. We moeten alles 

wat slecht is, achter ons laten. Want dat hoort bij de donkere nacht. We moeten 

klaarstaan om te gaan leven in Gods licht. 13 We moeten ons goed gedragen, als 

mensen die gered zullen worden.  

Lied ‘Daar waar liefde heerst en vrede, daar is God’ (Taizé) Hemelhoog 405 

Gebed bij de opening van het Woord 

Kinderlied  

1e Schriftlezing - Jesaja 7: 1-17 2e Schriftlezing - Mattheus 1:20B t/m 23 

Preek- Jesaja 7: 9 ‘Als je niet vertrouwt, wordt je niet gebouwd…’ 

Lied 512: 1, 2, 4, 5 NLB 

Gebeden 

Lied 442: 1, 2 NLB 

Zegen 

Deurcollecte voor kerk en diaconie 

 

Agenda: Vanmiddag is er om 15.00 uur dienst in Kijfhoek met ds. L. Antes, Ridderkerk. 

Aanmelden via: dendijk@hetnet.nl of 06-36501396. Volgende week 13 december, 9.30 uur Ds. 

Korevaar, viering Heilig Avondmaal. De derde zondag van Advent. 

Volgende week zondag bereiden we ons voor de derde maal op het Kerstfeest voor. Dat doen 

we door te luisteren naar de aankondiging van Jezus’ komst aan Maria. Hiervan vertelt Lucas 

in zijn goede nieuws, hoofdstuk 1 vers 26 – 38. Rembrandt heeft deze Mariaboodschap als 

een schilderende evangelist prachtig uitgetekend. Ook dat zullen we zien en door de 

combinatie met de boodschap kunnen ook wij ‘vol verwachting’ raken. Hierin zullen wij 

versterkt worden door de viering van het Avondmaal, dat wij immers mogen doen met de 

verwachting ‘totdat Hij komt’. Deze viering zal in verband met de pandemie anders dan anders 

verlopen, maar we mogen uitzien naar een hoopvolle viering! 

 



                                                                                                    

 

 

Helaas hebben we binnen de kerkmuren een beperkt aantal deelnemers. Wij gaan ervan uit 

dat alle kerkgangers, die zich aanmelden, willen deelnemen. Mocht dat anders zijn, dan dit 

graag vermelden bij uw aanmelding. Aan de mensen thuis vragen wij om brood en wijn of 

druivensap gereed te zetten en dit tijdens het meebeleven van de viering te gebruiken. Een 

nieuwe ervaring voor de meeste mensen! Aanmelden via: aanmelden@kerkheerjansdam.nl 

Avondmaalscollecte; Het doel van de Avondmaalscollecte is de Stichting “Open Doors” . Open 

Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt 

bijbels en christelijke lectuur naar landen, die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open 

Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. 

 

Lief & leed: We bidden voor hen die lijden aan eenzaamheid, voor hen die worstelen met 

gevoelens van rouw en verlies. Ook bidden we voor onze broeders en zusters van de vervolgde 

kerk wereldwijd.  

 
Vooraankondiging Kerstwandeling voor jong en oud….  
loop jij mee? En loopt u ook mee? 
Wat leven we in een rare tijd……. buiten is het donker en overal krijgen we te horen 
dat we ons lichtje moeten laten schijnen. En juist dát willen we nu in praktijk gaan 
brengen met een Kerstwandeling op woensdagavond 23 december. Loop jij mee? En 
loopt u ook mee? Dan zullen we samen ons licht laten schijnen! Noteert u alvast de 
datum in uw agenda? Nadere informatie volgt in de weekbrief van volgende week.  
Een hartelijke groet,  
Mariëlle van der Noll en Jantineke Grootendorst  
 
Collecteren via Givt 
Contant geld is lang niet meer vanzelfsprekend. Betalen doen we steeds 
vaker met de pinpas en ook het betalen met de smartphone komt steeds 
vaker voor. Deze ontwikkelingen zijn niet meer tegen te houden, maar hebben wel tot gevolg dat 
het voor een deel van de gemeente moeilijker is om mee te doen met de collecte tijdens de dienst. 
Voor dit probleem hebben we vanaf nu een oplossing, want we gaan van start met digitaal 
collecteren door middel van een smartphone. Dit systeem zal gebruikt worden naast de gewone 
manier van collecteren. Doneren met contant geld kan dus ook en zal altijd mogelijk blijven. 
Als je gebruik wilt maken van de nieuwe manier van collecteren heb je de Givt-app nodig. Ga naar 
www.givtapp.net/download om de app (gratis) te installeren. Je kan na het downloaden direct je e-
mailadres invoeren en beginnen met geven. Je verdere registratie kan je ook op een later moment 
afronden. Voorafgaand aan de dienst zal de komende weken een instructiefilmpje worden getoond 
om uit te leggen hoe de app werkt. 
Het grote voordeel van het gebruik van deze app is dat we, ook in deze tijden waarbij een groot 
gedeelte van de gemeente thuis de dienst meeviert, een aparte collecte voor de kerk én de 
diaconie kunnen houden. 
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