
                                                                                                    

         

  Weekbrief 1 november 2020 

  Voorganger: ds. J. van Popering, 

                                       Aalsmeer 
   

Liturgie:  
Mededelingen door ouderling van dienst 

Stil gebed, bemoediging en groet 

Lied: ‘Ik sla mijn ogen op’ Psalm 121 

Gebed om ontferming 

Lied: ‘Heer wijs mij uw weg’ Opwekking 687 

Kindermoment met lied van de maand ‘Juich doe mee allemaal’ 

Gebed bij de opening van het Woord 

Schriftlezing: Jesaja 2: 1 t/m 5 NBV 

Schriftlezing: Marcus 12: 41 t/m 45 en 13: 1 t/m 5 NBV 

Lied: ‘Ik bouw op U’ Opwekking 124 

Verkondiging: ‘Als alles kantelt ….’ 

Orgelspel  

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Slotlied: ‘Een toekomst vol van hoop’ (Sela) 

Zegen 

 

Deurcollecte voor kerk en diaconie 

 

Agenda: Vanmiddag is er om 15.00 uur dienst in Kijfhoek met dhr. W. Wiersma. Aanmelden 

via: dendijk@hetnet.nl of 06-36501396. 

Op woensdag 4 november komen we middenin de week samen, om 19.30 u. in de Dorpskerk, om 

te danken. Hoe is dat mogelijk nu er zo veel onzeker is? Onze gezondheid wordt bedreigd, de 

economie loopt klappen op, werk en vrijetijdsbesteding lopen anders. En toch danken we! Onze 

dank hangt immers niet af van onze mate van voorspoed. Wat dat betekent zullen we horen 

vanuit Habakuk 3 vers 1 – 7 en 17 – 19. Als alles tegenzit vallen we terug op de vaste Rots van 

ons behoud. God is immers een vaste burcht, waarbij we in het bijzonder stilstaan op 31 

oktober, Hervormingsdag. Dat is niet alleen iets van toen, maar heel actueel in onze dagen. 

Alle reden om speciaal samen te komen en de dienst (ook op afstand) mee te maken! 

Volgende week zondag is er een Anders dan Anders dienst om 9.30 u met spreker: Dhr. Gert 

den Boef uit Dronten. Thema: ‘Zoals je bent’. Zangduo: Gendro & Mattanja. Pianist: Linda 

Stremler. Aanmelden via: aanmelden@kerkheerjansdam.nl 

 

 

De kerkenraad is op zoek naar ambtsdragers. 

In januari zijn er ambtsdragers aftredend en over de afgelopen jaren zijn vacatures voor 

ambtsdragers niet vervuld. 

Daarom, bij deze, wederom een oproep om namen in te dienen bij de scriba. 

We zijn op zoek naar ouderling kerkrentmeesters, kerkrentmeesters, diakenen en pastorale 

ouderlingen. Namen graag doorgeven aan: scriba@kerkheerjansdam.nl of middels een briefje 

in de brievenbus van het kerkelijk bureau, Sportlaan 10A 39 
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Actie schoenendoos 

Graag vestigt de diaconie uw aandacht op de inmiddels bekende actie “schoenendoos” . De 

bedoeling is dat kinderen in Polen, die in armoedige omstandigheden leven, voor de Kerstdagen 

worden verblijd met een doos waar van alles in zit:  Schoolspullen, klein speelgoed, 

toiletartikelen, snoep, knuffel,  mogelijk T shirt, wanten, muts, das, petje of wat u zelf een 

leuk idee vindt. Geen flessen met vloeistof. Wel een persoonlijke groet of wens. 

Plaatselijke kerken zorgen dat de dozen de juiste kinderen bereiken. De inleverdatum is  

vrijdag 13 november. Adres en meer informatie staat in Samengaan. 

 

 

Laten we omzien naar elkaar!! 

Nu we met zo weinig bij elkaar kunnen komen, is het gemis van contact, 

weten wat er bij die ander speelt, er zijn voor elkaar, groot.  

Wat zou het leuk zijn als we, in deze herfst en winter, elkaar eens 

kunnen bellen, een kopje soep brengen, een kaartje sturen, een kopje 

thee drinken bij elkaar of iemand uitnodigen om de kerkdienst bij 

elkaar thuis te kijken. Oud en jong door elkaar, want we hebben 

allemaal last van deze periode en wat kunnen we elkaar tot steun zijn als we elkaar weten te 

vinden. God heeft ons aan elkaar gegeven als gemeente en wat zou het fijn zijn als we, ook in 

deze periode, er voor elkaar kunnen zijn.  

Maar……hoe doe je dat? Waar begin je? Bel je zomaar bij iemand aan? En hoe vergeten 

we niemand? 

Vind je het leuk om met 6 huisgezinnen (alleenstaand, middelbare leeftijd, gezin, oud of jong 

door elkaar) aan elkaar gekoppeld te worden? En elkaar wat extra aandacht te geven in deze 

tijd? Het bijzondere van dit plan is: 

1. Je krijgt contact met mensen, die je nu eens niet zelf uitkiest  

2. Het omzien naar elkaar is wederkerig bedoeld: niet alleen geven, maar ook ontvangen. 

Je kunt eens naar de mensen bellen, een foto te sturen van iets wat jij gedaan hebt, een 

kaartje sturen, iets lekkers langs brengen of een stukje te wandelen. Gewoon naar elkaar 

omzien en naar elkaar vragen. Het hoeft niet veel tijd te kosten en ieder kan het doen zoals 

het bij u/jou past. Je geeft en ontvangt en groeit als Zijn gemeente. Ook in een tijd waarin 

we elkaar niet of nauwelijks in de kerk of ( bij voorbeeld )in de eetgroep of groeigroep kunnen 

ontmoeten.  

Lijkt u/jou dit een fijn idee? Meldt je dan aan bij onderstaande personen.  

Belangrijk dat u/jij zelf je gegevens door geeft bij aanmelding. Denk aan:  

-telefoon nummer 

-huis adres 

-mail adres (als je dit hebt) 

Wij zullen dan van de lijst met aanmeldingen groepjes samenstellen. Zo mogelijk oud en jong 

door elkaar. Als dat gelukt is, zullen we de mensen uit de groepjes aan elkaar koppelen en dan 

kun je zelf omzien naar elkaar op een manier die bij u/jou past.  

We hopen een enorme lijst met aanmeldingen te ontvangen! 

Frans de Jong, 06-13662379, fdejong36@kpnmail.nl 

Barbara Steen, 06-10888749, bsteen1977@gmail.com  

                  (In de avond ook bereikbaar op 0180-654488) 
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Collecteren via Givt 
Contant geld is lang niet meer vanzelfsprekend. Betalen doen we steeds vaker met de pinpas en 
ook het betalen met de smartphone komt steeds vaker voor. Deze ontwikkelingen zijn niet meer 
tegen te houden, maar hebben wel tot gevolg dat het voor een deel van de gemeente moeilijker is 
om mee te doen met de collecte tijdens de dienst. 
Voor dit probleem hebben we vanaf nu een oplossing, want we gaan van start met digitaal 
collecteren door middel van een smartphone. Dit systeem zal gebruikt worden naast de gewone 
manier van collecteren. Doneren met contant geld kan dus ook en zal altijd mogelijk blijven. 
Als je gebruik wilt maken van de nieuwe manier van collecteren heb je de Givt-app nodig. Ga naar 
www.givtapp.net/download om de app (gratis) te installeren. Je kan na het downloaden direct je e-
mailadres invoeren en beginnen met geven. Je verdere registratie kan je ook op een later moment 
afronden. Voorafgaand aan de dienst zal de komende weken een instructiefilmpje worden getoond 
om uit te leggen hoe de app werkt. 
Het grote voordeel van het gebruik van deze app is dat we, ook in deze tijden waarbij een groot 
gedeelte van de gemeente thuis de dienst meeviert, een aparte collecte voor de kerk én de 
diaconie kunnen houden. 
 

 
 

http://www.givtapp.net/download

