
Liturgie voor de Doopdienst  
in de Dorpskerk 

te Heerjansdam om 9.30 uur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tijdens deze dienst zullen gedoopt worden 
 

Levi Israël 
 

zoon van 
Leendert en Gonneke de Keijzer 

 

Caleb Noah 
 

zoon van 
Daantje de Keijzer 

 

Lois Liesbeth Annette 
  

dochter van 
Jimmy en Cora Schop 

 

  Voorganger:  Ds. Leo van der Eijk 
Ouderling: Mariëlle van der Noll 

Piano: Wim Wiersma 
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Voorspel  
 
Mededelingen door ouderling van dienst 
 

Lied 105:1 en 3 filmpje 
 
1 Loof God de Heer, en laat ons blijde 
zijn glorierijke naam belijden. 
Meld ieder volk en elk geslacht 
de wonderen die God volbracht. 
Gij die van harte zoekt de Heer, 
verblijd u, geef zijn naam de eer. 

3 God, die aan ons zich openbaarde, 
regeert en oordeelt heel de aarde. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 
tot in het duizendste geslacht. 
't Verbond met Abraham zijn vrind 
bevestigt Hij van kind tot kind. 
 

 

Stil gebed,  Bemoediging en Groet  
 

Klein Gloria NLB 195 Ere zij de Vader en de Zoon – Voorganger zingt 
 

Ere zij de Vader en de Zoon 
en de heilige Geest, 
als in den beginne, 
nu en immer en van eeuwigheid 
tot eeuwigheid! Amen. 

 

 hierna gaat de gemeente zitten 
 
Inleidende woorden doopdienst 
 
Lied 868:1 en 5 filmpje 
 
1 Lof zij de Heer, de almachtige  
   Koning der ere. 
   Laat ons naar hartelust zingen en  
   blij musiceren. 
   Kom allen saam, 
   psalmzing de heilige naam, 
   loof al wat ademt de Here. 

 

5 Lof zij de Heer met de heerlijkste  
   naam van zijn namen, 
   christenen loof Hem met Abrahams  
   kinderen samen. 
   Hart wees gerust, 
   Hij is uw licht en uw lust. 
   Alles wat ademt zegt: Amen. 

 
Onder het naspel komen de dopelingen binnen 
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Viering van de doop 
 

Presentatie:   
De kerkenraad heeft u de namen bekend gemaakt van degenen voor wie de doop is 
aangevraagd. Wij zijn blij dat we vanmorgen het teken van de doop mogen bedienen. 
In deze dienst zullen worden gedoopt: Lois Liesbeth Annette Schop, Caleb Noah de 
Keijzer en Levi Israël de Keijzer. 
  

Doopgedachtenis: 
Wanneer er in de gemeente van Christus wordt gedoopt, gebeurt dat naar het woord van 
Jezus. Hij heeft zijn apostelen opgedragen de wereld in te gaan en alle volken tot zijn 
leerlingen te maken door mensen te dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en 
van de Heilige Geest en hen te leren onderhouden al wat Hij geboden had. Hij heeft zich 
bij het begin van zijn weg laten dopen door Johannes in de Jordaan, één met zijn volk.  
In zijn doop en in zijn dood is Hij ons voorgegaan. Wij allen die in Christus Jezus gedoopt 
zijn weten dat wij met Hem één geworden zijn in zijn dood. De doop maakt zichtbaar dat 
we, wat onze zonden betreft, met Hem begraven zijn in de dood. Maar zoals Christus uit 
de dood is opgewekt door de majesteit van de Vader, zo staan ook wij op uit het water 
van de doop tot een nieuw leven. Wij dragen het merkteken van onze Heer: Hij heeft een 
nieuw begin gemaakt, eeuwig duurt zijn trouw. Nu mogen ook de kinderen delen in dit 
hartsgeheim van de gemeente: want ook voor Israël was het ondenkbaar de kinderen 
achter te laten in Egypte, het land van duisternis en slavernij. Zij namen hen mee door het 
water van de schelfzee en de woestijn op weg naar het beloofde land. Zij wisten hun 
kinderen gesteld onder Gods opdracht en belofte. Zij onderwezen hun kinderen in het 
geheim van de Paasnacht en leerden hen liederen van bevrijding. Zo heeft de kerk sinds 
de dagen van de apostelen ook aan kinderen de doop bediend. Daarom rust op heel 
de gemeente en in het bijzonder de ouders, als naaste getuigen van Gods aan-
wezigheid, de taak voor de kinderen de liefde te belichamen van Hem die ons uit de 
duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. 
 

Doopgebed  
 

Apostolische geloofsbelijdenis   staande -  wordt voorgelezen 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van Hemel en aarde, en in Jezus 
Christus, Zijn enig geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heil'ge Geest, 
geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, 
gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag we-
derom opgestaan van de doden. Opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechter-
hand van God de Almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de 
levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene 
christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, weder-
opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.   
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Vraag aan de gemeente:  staande 
 

Gemeente van Jezus Christus, bent u bereid de ouders en grootouders die vandaag in 
ons midden hun kind of kleinkind laten dopen, waar mogelijk te steunen en dit kind in 
de gemeente van onze Heer op te nemen? 
 

Antwoord van de gemeente:  Ja, dat willen wij!     
      hierna gaat de gemeente zitten  
Doopgelofte: 
 
ik wil jullie vragen op te staan en op de volgende vragen oprecht antwoord te geven: 
 
Allereerst een vraag aan Levi:  
Levi,  
geloof je dat de Here Jezus er ook voor jou wil zijn en is het jou wens bij Hem te horen en 
gedoopt te worden? 
 
Ouders en grootouders,  
Geloof je dat het goede nieuws van Gods liefde in Jezus Christus, zoals we dat vinden in 
de bijbel en dat in onze geloofsbelijdenis wordt beleden, de ware weg ten leven is? 
 
Geloof je, dat onze kinderen, hoewel zij in een van God vervreemde wereld geboren zijn, 
toch door God in Jezus Christus in liefde aanvaard zijn, en dat zij daarom als leden van zijn 
gemeente gedoopt mogen worden? 
 
Beloof je jullie kinderen, het evangelie van Jezus Christus te leren, hen trouw tot het 
onderwijs en de samenkomst van de gemeente te leiden, zodat zij begrijpen wat het 
betekent gedoopt te zijn en ze zich voor hun hele leven verbonden mogen weten aan de 
Naam en de dienst van onze Heer? 
 
Wat is daarop je antwoord:  Leendert, Gonneke, Daantje, Cora? 
    
Jimmy,  
Wil jij je vrouw Cora steunen in haar belofte jullie kind christelijk op te voeden?  

 
 
 

Bediening van de doop 
 
Overhandiging doopkaars 
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De doopouders wordt de zegen toegezongen door de voorganger:  
 

Psalm 134: 3 oude berijming 
 
Dat 's Heeren zegen op u daal’; 
zijn gunst uit Sion u bestraal’. 
Hij schiep 't heelal, zijn Naam ter eer: 
looft, looft dan aller heren Heer’! 

 
 We luisteren naar een lied voor de doopouders en de dopelingen:  
 

Zegenlied: Hemelhoog 512 filmpje  

 
1 In deze gemeente, Gods huisgezin, 
word je nu welkom geheten. 
Een heel nieuw leven, een mooi begin, 
je mag je geborgen weten.  
 
Refrein: 
Wij zegenen jou in Jezus´ naam 
met liefde, gezondheid en kracht. 
Wij zegenen jou in Jezus´ naam, 
Hij is je helper bij dag en nacht. 

 

2 Tussen de mensen hier, groot en klein 
mag jij je leven beginnen. 
Wij willen jouw broers en zussen zijn 
en veel van je houden - kom binnen. 
 
Refrein:  
Wij zegenen jou in Jezus´ naam 
met liefde, gezondheid en kracht. 
Wij zegenen jou in Jezus´ naam, 
Hij is je helper bij dag en nacht. 
 
Bridge: 
En komt er vreugde, verdriet of pijn, 
we willen er voor je zijn. 
Refrein (2x): Wij zegenen jou... 

 

   
 
 

Overhandiging kinderbijbel door ouderling van dienst 
 
We kijken en luisteren naar een gedeelte uit het lied dat Levi koos 
Het lied: ‘Way Maker’ van Leeland 
 

de jongste dopelingen worden onder naspel teruggebracht,  
de kinderen gaan naar de Kindernevendienst , de doopouders gaan zitten 

  

Gebed bij de opening van het Woord 
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Schriftlezing: Matteus 21:23-32 
23. Toen hij naar de tempel was gegaan en daar onderricht gaf, kwamen de hogepriesters en de 

oudsten van het volk naar hem toe. Ze vroegen hem: ‘Op grond van welke bevoegdheid doet u 
die dingen? En wie heeft u die bevoegdheid gegeven?’ 

24. Jezus gaf hun ten antwoord: ‘Ik zal u ook een vraag stellen, en als u mij daarop antwoord geeft, 
zal ik u zeggen op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe. 

25. In wiens opdracht doopte Johannes? Kwam die opdracht van de hemel of van mensen?’ Ze 
overlegden met elkaar en zeiden: ‘Als we zeggen: “Van de hemel, ”dan zal hij tegen ons 
zeggen: “Waarom hebt u hem dan niet geloofd?” 

26. Maar als we zeggen: “Van mensen, ”dan krijgen we het volk over ons heen, want iedereen 
houdt Johannes voor een profeet.’ 

27. Dus gaven ze Jezus als antwoord: ‘We weten het niet.’ Daarop zei hij tegen hen: ‘Dan zeg ik u 
ook niet op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe. 

28. Wat denkt u van het volgende? Iemand had twee zonen. Hij zei tegen de een: “Jongen, ga 
vandaag in de wijngaard aan het werk.” 

29. De zoon antwoordde: “Ik wil niet, ”maar later bedacht hij zich en ging alsnog. 
30. Tegen de ander zei de man precies hetzelfde. Die antwoordde: “Ja, vader, ”maar ging niet. 
31. Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?’ Ze zeiden: ‘De eerste.’ Daarop zei 

Jezus: ‘Ik verzeker u: de tollenaars en de hoeren zijn u voor bij het binnengaan van het 
koninkrijk van God. 

32. Want Johannes koos de weg van de gerechtigheid toen hij naar u toe kwam. U geloofde hem 
niet, de tollenaars en de hoeren wel. En ook al zag u dat, u hebt u niet willen bedenken en hem 
alsnog willen geloven. 

 

Hemelhoog 502 (Sela) filmpje   
1 In het water van de doop,  
zien wij hoe God zelf belooft,  
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.  
Water dat getuigt en spreekt, 
van de hoop die in ons leeft, 
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 
 
Refrein 1: 
Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus weg te gaan.  
Uit het water van de doop,  
putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is.  
Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
 

2 Eén met Christus in zijn dood,  
gaan wij onder in de doop, 
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.  
Eén met Christus, ingelijfd,  
staan wij op van schuld bevrijd, 
in een leven dat voorgoed veranderd is. 
 
3 In zijn lichaam ingelijfd: 
Christus kerk die wereldwijd, 
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.  
Mensen overal vandaan,  
die de weg van Christus gaan, 
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. 
Refrein 1: 

Bridge: 
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. 
Refrein 1 (zie boven) 
 

Refrein 2: 
Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!  
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!  
Wat een liefde, wat een hoop!  
U verzegelt door de doop 
dat ons leven bij U veilig is. 
Dat ons leven bij U veilig is. 
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Preek 
 

Lied Hemelhoog 420:1, 2, 3 en 4 – Pianospel Daantje, zang voorganger 
 
  1 Heer, wijs mij uw weg 
  en leid mij als een kind 
  dat heel de levensweg 
  slechts in U richting vindt. 
  Als mij de moed ontbreekt 
  om door te gaan; 
  troost mij dan liefdevol 
  en moedig mij weer aan. 
 

2 Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is; 
leid mij dan op uw weg, 
de weg die eeuwig is. 
 

  3 Heer, leer mij uw wil 
  aanvaarden als een kind 
  dat blindelings en stil 
  U vertrouwt, vrede vindt. 
  Als mij de wil ontbreekt 
  uw weg te gaan; 
  spreek door uw woord en Geest 
  mijn hart en leven aan. 
 

4 Heer, toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef; 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 
 
 

Kinderlied: Hemelhoog 503 - filmpje 
 
Refrein 2x: 
God kent jou vanaf het begin. 
Helemaal van buiten en van binnenin. 
Hij kent al je vreugde en al je verdriet. 
Want Hij ziet de dingen die een ander niet 
ziet. 
 

 
Couplet: 
En weet je wat zo mooi is; 
bij Jezus voel je je vrij 
om helemaal jezelf te zijn, 
want Hij houdt van jou ja, Hij houdt van jou. 
Ja, Hij houdt van jou en mij. 
Refrein: 

  

Dankgebed en voorbeden 
 

Inzameling van de gaven: bij de uitgang, of via de app  
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Slotlied 416:1,2,3 en 4 - filmpje 
 
1 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

4 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

 

Wegzending en zegen – gesproken amen 
 
Uitleidend naspel 

 

 


