
                                                                                                    

         

  Weekbrief 13 september 2020 

  Voorganger: ds. L. Korevaar 

 Organiste: J. Steen 

  Bevestigingsdienst 

 
De dienst van vandaag: 

In deze dienst zal Ton Oosterwijk ontheven worden uit het ambt van ouderling (jeugd). 

Mariëlle van der Noll zal bevestigd worden als ouderling (jeugd en gezin). Zij zal daarbij 

ondersteund worden door Maria Steen en Barbara Jongebreur. Uw voorbede wordt voor hen 

allen gevraagd, evenals voor Floor Huijzer, die al enige tijd geleden benoemd is als 

medewerker in het pastoraat.  

 

Liturgie:  
Intrede 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte 

Bemoediging en groet 

Lied: psalm 133 Zie toch hoe goed 

Inleidende woorden: Wie zijn we als gemeente van Jezus Christus? 

Gebed  

Lied 413: 1, 2 Grote God, wij loven U (voorgedragen onder orgelspel) 

Kindermoment 

Kinderlied: Groot en geweldig. 

Het woord 

Inleiding op de lezing: Een verdeelde gemeente die groeit 

Bijbellezing: 1 Korinthiërs 12: 12-27 

Lied: 970 Vlammen zijn er vele, één is het Licht 

PREEK: Allen leden van één lichaam 

Orgelspel 

Lied: 340b Ik geloof in God de Vader (staande) 

Dienst van de bevestiging 

Ontheffing van Ton Oosterwijk uit het ambt van ouderling 

Presentatie van Mariëlle van der Noll voor het ambt van ouderling 

Opdracht van een ouderling als lid van de kerkenraad 

Gelofte en bevestiging onder handoplegging 

(de gemeente gaat staan) 

Aanvaarding door de gemeente 

Gemeente, dit is uw nieuwe ouderling. Wilt u haar in uw midden ontvangen, haar hooghouden in 

haar ambt en dragen met uw gebeden? 

Ja, dat willen wij van harte. 

(de gemeente gaat zitten) 

Lied: Ik zal er zijn 

Verwelkoming door de voorzitter van de kerkenraad 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gezongen Onze Vader 

Zingen: Lied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn (staande) 

Heenzending en zegen 

Beantwoord met 415: 3 Amen, amen, amen 

 

Deurcollecte voor Diaconie en Kerkenwerk 



                                                                                                    

Agenda:  

Op 20 oktober hoopt Wim Wiersma in de startdienst voor te gaan en zal ons aan de hand van 

het thema: “Zien en gezien worden” meenemen in het verhaal over de ontmoeting van Jezus en 

Zacheüs (Lukas 19: 1-10). Er is voor dit verhaal gekozen omdat deze ontmoeting ook onderdeel 

vormt van het bijbelstudieboekje “Aan tafel – Gesprekken met Jezus” dat in de groeigroepen 

zal worden besproken. In deze dienst zal er verder worden gezongen en gemusiceerd door 

(jonge) gemeenteleden!       U kunt zich aanmelden via: aanmelden@kerkheerjansdam.nl 

‘s Middags om 15.00 uur dienst in Kijfhoek met ds. L.C. van der Eijk uit Zwijndrecht waarbij 

we met elkaar het Heilig Avondmaal mogen vieren. Aanmelden via: dendijk@hetnet.nl of 

06-36501396 

 

 

Kids of joy:                                             

Vergeet je niet op te geven voor de spetterende Kids of joy middag vanaf 14.30 uur tot 17.00 

op zaterdag 19 september bij speelpolder Heerjanneke voor alle kinderen in de 

basisschoolleeftijd via bsteen1977@gmail.com dan kunnen we je laten weten waar het zal zijn 

bij slecht weer. Het gaat in ieder geval door!                                                                  

 

Gemeente picknick: 

Op zaterdag 19 september willen we elkaar ontmoeten tijdens het startweekend van onze 

gemeente Kom vanaf 17 uur naar speelpolder Heerjanneke (bij de rotonde bij de Randweg) en 

neem je eigen stoel of kleed mee om op te zitten en iets te eten. Wij zorgen voor wat te 

drinken en een gezellige ontmoetingsplek. Op die manier kunnen we eenvoudig en op afstand 

een gezellige tijd met elkaar hebben. Je kunt natuurlijk je eten delen met anderen, maar ook 

gewoon opeten wat je zelf hebt meegenomen. Opgeven van tevoren hoeft niet. Wel heel fijn 

als we elkaar aanmoedigen en uitnodigen voor deze activiteit. Kan je iemand even helpen om er 

te komen? Of iemand uitnodigen voor deze gemeente picknick? Laat je gedachten er eens 

over gaan.  We zien iedereen graag op zaterdag 19 september!!     

 

 

Beste gemeente,  

zoals bekend kunnen zowel de Diaconie als de Kerk geen collectes houden, daarom hopen wij 

dat u de vraag kunt honoreren binnen uw mogelijkheden.  

Voor de kosten van onze Kerk en de directe nood in en om onze gemeente willen wij u vragen 

waar mogelijk een gift te storten.  

Dit kan via:  

- de QR-code:    

- de betaallink: https://tikkie.me/pay/v4ut8i5kjs4srh0jnhlt 

- onderstaande gegevens:  

           Prot. Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek 

           NL41 RABO 0145 1999 75 

           o.v.v.: Collecte kerk 

- een contante gift per enveloppe in de brievenbus van het kerkelijk bureau 

(Sportlaan 10A39). 
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