
Jezus geeft ons rust 
Matteüs 11:25-30 

De Farizeeën, je hebt vast wel eens van ze gehoord. In de Bijbel, in het Nieuwe 

Testament, wordt er vaak over deze Farizeeën verteld. Jezus heeft hen dagelijks 

ontmoet. De Farizeeën zoeken Jezus vaak op. Om naar Hem te luisteren. Niet om daar 

wat van te leren, maar juist om te kijken of ze Hem kunnen betrappen op iets wat Hij in 

hun ogen verkeerd zegt. De Farizeeën kennen de Bijbel heel goed. Iedere regel die er in 

staat kennen ze uit hun hoofd. Ze letten erop of de mensen van het volk van Israël zich 

wel aan de strenge wetten en regels houden. En als ze dat niet doen wijzen ze hen 

terecht. ‘Lees eens wat er in Thora (de Bijbel) staat’ roepen ze dan. ‘Je mag op de 

sabbat niet zo ver weg zijn van je huis, het is een rustdag!’  Farizeeën vinden het ook 

niet goed wanneer je omgaat met zondige mensen. Jezus zoekt juist die mensen op waar 

de Farizeeën je voor waarschuwen om bij hen uit de buurt te blijven, omdat ze slecht 

zijn. De Farizeeën denken dat heel precies naleven van Gods wetten je dichter bij God 

brengt. Naast de wetten van God hebben ze ook eigen strenge wetten bedacht. Ze 

vinden dat alle gelovigen zich hieraan moeten houden. De Farizeeën kijken neer op de 

mensen die zich niet zo goed aan de strenge regels kunnen houden als zijzelf. De mensen 

zijn vaak bang om een Farizeeër tegen te komen. ‘Ze zullen het weer wel niet goed 

vinden wat ik doe. Er zal hier weer wel een regel voor zijn, dit mag vast niet’ De mensen 

worden er moe en verdrietig van. ‘Het lukt ons niet om ons aan al die strenge regels van 

God en van de Farizeeën te houden, wij zijn niet goed genoeg.’ 

Maar dan komt Jezus. Hij heeft een hele andere boodschap voor de mensen. Jezus zegt: 

‘Kom naar Mij, als je vermoeid bent. Kom naar Mij als je onder lasten gebukt gaat. Ik zal 

jullie rust geven.’ God vraagt niet van je dat je jezelf aan alle strenge regels van de 

Farizeeën houdt. Probeer maar te leven zoals God dat van jou wil. Kom maar bij Mij. Ik 

zal jullie helpen. En als het een keer niet lukt, hoef je niet gelijk ongerust te zijn dat Ik 

boos word of niets meer met je te maken wil hebben. Ik heb geduld met jou. Vertrouw 

maar op Mij, dan kun je rustig en gelukkig leven. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Speciaal voor jou! 



 

 

 

  



Werkblad Kom maar bij Mij, dan komt het goed 

Bij Jezus ben je veilig en geborgen, net zoals een lammetje veilig is bij de  
goede herder! 

Je hebt nodig: 

- Een kopie van het werkblad 
- Schaar of prikpen met prikmat 
- Lijm 
- Potloden, stiften of krijt 

Wat moet je doen? 

- Knip of prik de afbeelding uit en kleur hem in.  
Doe lijm op de plakrand en plak het aan de andere kant vast. 
Nu heb je een staand poppetje. 

Tip bij het knippen: 

- Knip eerste de grote stukken leeg papier weg,  
dan zit het niet in de weg als je precies langs de lijntjes gaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  



 


