
                                                                                                    

         

                                                          Weekbrief 9 februari 2020 

                                                  Voorganger: ds. J. Breure 

                                                           Organist: dhr. van Egmond 

 

Viering Heilig Avondmaal 
In het middenvak voor het beamerteam wordt druivensap aangeboden 

Liturgie:  
Welkom & Mededelingen 

Intredepsalm: ‘Waarlijk dit is rechtvaardig dat men de Here prijst’ Psalm 92: 1, 2, 3 

Moment van stilte 

Bemoediging & Groet 

Belijden: ‘Ik geloof in God …’ (staande) 

Zingen: ‘Ere, zij aan God, de Vader’ Lied 705: 1, 3, 4 NLB 

Gebed 

Kindermoment en kinderlied van de maand: ‘De Here zegent jou’ 

Bijbellezing: Marcus 2: 1 - 13 

Zingen: ‘Laat ons de Heer lof zingen’ Lied 864: 1, 3, 4 NLB 

Preek 

Zingen: ‘Wees mijn verlangen’ Lied 321: 1, 2, 3, 5 HH 

Dankgebed en Voorbeden 

Inzameling van de gaven: 1ste collecte vluchtelingenwerk, 2de coll. onderhoud gebouwen 

De Maaltijd 

Onderwijzing  

Zingen: ‘Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij’ Lied 23c NLB 

Woorden der Inzetting 

Gebeden: Smeekgebed en Onze Vader 

Nodiging 

Gemeenschap van brood en wijn 

Gebed na de maaltijd 

Zending & Zegen 

Zingen: ‘Heer, uw licht en uw liefde schijnen’ Lied 679: 1, 2, 3 HH 

Zegen, als ons ‘amen’ Lied 415: 3 NLB 
 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten 

met koffie, thee of fris, achter in de kerk! 
 

Agenda: Volgende week zondag is er om 9.30 uur dienst met ds. J. Breure en zal 

Rafael, zoontje van Niels en Heidi Treurniet worden opgedragen. ‘s Middags is er om 

15.00 uur dienst in Kijfhoek met dhr. W. Wiersma. 

De avondmaalscollecte vandaag is bestemd voor hulp aan vluchtelingen op Lesbos 

(kamp Moria). Kerk in Actie zorgt met haar lokale partner voor eerste hulp en 

informatie. De mensen krijgen eten en drinken. Eerste opvang van een vluchteling op 

Lesbos kost € 40. Omdat de mensen noodgedwongen lang in kamp Moria verblijven, 

krijgen de kinderen basislessen in onder andere Engels, Grieks en rekenen.  

 



                                                                                                    

 

 

 

 

Afscheid ds. Breure  

Zoals u weet gaat ds. Breure dit jaar met emeritaat, en wel op 1 maart a.s.  Noteert u 

alvast in de agenda: op zondag 1 maart is de afscheidsdienst, waarbij de dienst in 

verband met gasten die van ver moeten komen later start: aanvang  zal zijn om 10.30 

uur, met inloop vanaf 9.30 uur met koffie en thee. Verder zullen we op vrijdagavond  

13 maart een informele afscheidsavond organiseren, waarvoor ds. Breure, zijn gezin en 

alle gemeenteleden zijn uitgenodigd. We hopen van harte dat u de moeite neemt om bij 

beide gelegenheden aanwezig te zijn. 

 

 

Bericht van Taakgroep Pastoraat. 

Zondag 26 januari jl. zijn er enkele gemeenteleden bevestigd in het ambt van diaken 

of ouderling kerkrentmeester of hebben een taak aanvaard als kerkrentmeester of 

diaconaal rentmeester. 

Helaas is er nog geen uitbreiding van de Taakgroep Pastoraat. Op dit moment zijn er 

maar twee pastorale ouderlingen, Wil Ouwerkerk en Bas Roobol. 

Vanuit de gemeente zijn geen namen genoemd van gemeenteleden die mogelijk 

benaderd kunnen worden voor de vacature van ouderling. Zeker drie pastorale 

ouderlingen zijn er nog nodig. Dat kan een ‘gewone’ ouderling zijn die lid wordt van de 

kerkenraad, maar uw bijdrage kan ook bestaan uit pastoraal bezoekwerk, zonder dat u 

ouderling wordt (en daarmee dus ook geen lid wordt van de kerkenraad). We zijn 

graag bereid om in een persoonlijk gesprek meer te vertellen over het werk van een 

pastorale ouderling. 

Het vriendelijke verzoek aan u om namen te noemen of u zelf aan te melden. 

Mail aan de scriba (scriba@kerkheerjansdam.nl) of geef ons de naam mondeling door. 

Er blijft nu veel werk liggen. De pastorale nood is hoog. We hopen op u te mogen 

rekenen. 

      Team pastoraat 
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