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Welkom * 

 

Zingen: Tienduizend redenen (Lied 617a: 1, 2 HH)  

 

1 De zon komt op, maakt de morgen wakker; 

   mijn dag begint met een lied voor U. 

   Heer, wat er ook gebeurt 

   en wat mij mag overkomen, 

   laat mij nog zingen als de avond valt. 

  Refrein: 

   Loof de Heer, o mijn ziel.  O mijn ziel,  

   prijs nu zijn heilige Naam. 

   Met meer passie dan ooit;  o mijn ziel,  

   verheerlijk zijn heilige Naam. 

 

2 Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 

   Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 

   Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 

   tienduizend redenen tot dankbaarheid. Refrein 

 

Mededelingen 

 

Intochtslied: Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer (Psalm 84 : 1, 3) 

 

1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 

   het huis waar Gij uw naam en eer 

   hebt laten wonen bij de mensen. 

   Hoe brand ik van verlangen om 

   te komen in uw heiligdom. 

   Wat zou mijn hart nog liever wensen 

   dan dat het juichend U ontmoet 

   die leven zijt en leven doet. 
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3 Welzalig die uit uw kracht leeft, 

   die naar uw tempel zich begeeft, 

   zijn hart wijst hem de rechte wegen. 

   Zij trekken op van overal 

   en, gaat het door het dorre dal, 

   dan valt op hen een milde regen. 

   Ja, in het hart van de woestijn 

   ontspringt een heldere fontein. 

 

Moment van stilte 

 

Bemoediging & Groet 

 

Zingend belijden wij ons geloof * 

 

Gebed 

 

Kindergesprek en Kinderlied. Orgel/pianospel wanneer de kinderen naar 

de kindernevendienst gaan. 

 

Uit de Bijbel: Hebr. 13 : 18 - 24 

 

Zingen: O Jezus, hoe vertrouwd en goed (Lied 512 : 1, 2, 3, 4, 6 NLB) 

 

1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed 

   klinkt mij uw naam in 't oor, 

   uw naam die mij geloven doet: 

   Gij gaat mij reddend voor; 
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2 uw naam die onze wonden heelt 

   en ons met manna spijst, 

   die onze dood en zonde deelt 

   en onze vrees verdrijft. 

 

3 Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 

   mijn koning en profeet, 

   mijn priester die mijn schuld ontbindt, 

   mijn weg waarop ik treed; 

 

4 al wat ik doe, al wat ik wil, 

   het is te zwak, te koud, 

   maar sterk en vurig wordt mijn ziel 

   wanneer zij U aanschouwt. 

 

6 O Jezus, hoe vertrouwd en goed 

   klinkt mij uw naam in 't oor, 

   als ik van alles scheiden moet 

   gaat nog die naam mij voor. 

 

Preek 

 

Orgel/pianospel 

 

Zingen: Maak ons hart onrustig, God (Lied 282 : 1, 2, 3, 4 HH) 

 

1 Maak ons hart onrustig, God, 

   dat het ontevreden klopt 

   als we mooie leugens horen 

   en gemakkelijke woorden! 

   Maak ons hart onrustig, God. 
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2 Stort in ons uw tranen uit. 

   Mensen worden uitgebuit, 

   weggeschopt en opgesloten. 

   Zegen hen als wij hen troosten. 

   Stort in ons uw tranen uit. 

 

3 Steek in ons uw woede aan 

   om het onrecht te weerstaan! 

   Geef ons moed om op te treden. 

   Laat ons vechten voor de vrede. 

   Steek in ons uw woede aan. 

 

4 Laat ons dwaas en koppig zijn. 

   Laat ons doorgaan tot het eind. 

   Gaat het onze kracht te boven, 

   laat ons dan in u geloven. 

   Laat ons dwaas en koppig zijn. 

   Slot: 

   Want het is Uw koninkrijk 

   tot in alle eeuwigheid. 

 

Kindermoment  

 

Dankgebed en Voorbeden, Stil gebed en Onze Vader 

 

Zingen: Ik zal er zijn (Lied 460 : 1, 2, 4 HH) 

 

1 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 

   Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  

   Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  

   Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
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    Refrein: 

   ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.  

   Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  

   Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

   uw naam is Ik ben, en Ik zal er zijn, 

   uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

 

2 Een boog in de wolken als teken van trouw, 

   staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 

   In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 

   ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

 

4 O Naam aller namen, aan U alle eer. 

   Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 

   Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 

   Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

   Refrein 

   Slot: Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

 

Inzameling van de gaven  

 

‘Afscheid’ van ds. Breure 

 

Zingen: Groot is uw trouw, o Heer (Lied 885 : 1, 2 NLB) 

 

1 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 

   Er is geen schaduw van omkeer bij U. 

   Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 

   Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 
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   Refrein: 

   Groot is uw trouw, o Heer 

   Groot is uw trouw, o Heer 

   iedere morgen aan mij weer betoond. 

   Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven, 

   groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 

2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 

   en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 

   kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 

   Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Refrein 

 

Zegen. 

 

Als ons ‘Amen’ zingen we Ga met God en Hij zal met je zijn (Lied 416 : 1, 

2, 3, 4 NLB) 

 

1 Ga met God en Hij zal met je zijn,        2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 

   jou nabij op al je wegen                             bij gevaar, in bange tijden, 

   met zijn raad en troost en zegen.             over jou zijn vleugels spreiden. 

   Ga met God en Hij zal met je zijn.            Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

3 Ga met God en Hij zal met je zijn:        4 Ga met God en Hij zal met je zijn, 

   in zijn liefde je bewaren,                            tot wij weer elkaar ontmoeten, 

   in de dood je leven sparen.                       in zijn naam elkaar begroeten. 

   Ga met God en Hij zal met je zijn.            Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

 

Danklied * 

 

 


