
                                                                                                    

         

   Weekbrief 26 januari 2020 

   Voorganger: ds. J. Breure 

   Organist: Mw. E. Pons 

 
We nemen afscheid van Aart Roos en Jeroen Grootendorst als ouderling-

kerkrentmeester, Jaap van der Staaij als ouderling, Pieta Sinterniklaas en  

Jan de Jong als diaken, Elly Kamp als kerkrentmeester. 

We bevestigen Chris Grootendorst als ouderling-kerkrentmeester en  

Hans van den Berg als diaken. 

We verbinden opnieuw Bas Roobol en Carlo Tholenaars als ouderling, 

Maria Groeneweg en Frans de Jong als diaken. 

We verwelkomen Frank van der Noll als kerkrentmeester,  

Richard van Vliet en Bert Schop als diaconaal rentmeester. 

Liturgie:  
Welkom en Mededelingen 

Intochtslied: ‘Van ganser harte loof ik Hem’ Psalm 111: 1, 6 

Moment van stilte 

Bemoediging & Groet 

Zingend belijden wij ons geloof: ‘Ik geloof dat God mijn Vader’ Lied 344: 1, 2, 3 HH 

Gebed 

Kindergesprek en Kinderlied van de Maand: ‘Volg het spoor’ 

Lezing uit de Bijbel: Filippenzen 2: 1 - 10 

Zingen: ‘Heer, wijs mij uw weg’ Lied 420: 1, 2, 3, 4 HH 

Preek 

Zingen: ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’ Lied 791: 1, 2, 3, 4, 6 NLB 

AFSCHEID – OPNIEUW VERBINDEN - BEVESTIGEN 

Afscheid van Aart, Jeroen, Jaap, Pieta, Jan en Elly 

Dankgebed 

Woord van dank door Carlo Tholenaars, voorzitter van de kerkenraad 

Zingen: ‘Groot is uw trouw, o Heer’ Lied 885: 1, 2 NLB 

Presentatie: Bas, Carlo, Frank, Frans, Maria, Chris, Hans, Bert, Richard 

Opdracht 

Luisterlied: ‘Er is een God die hoort’ 

Gelofte en bevestiging 

Geroepen tot het ambt van ouderling, voor het eerst of opnieuw; geroepen tot het 

ambt van diaken, voor het eerst of opnieuw; geroepen tot de taak van diaconaal 

rentmeester – aan eenieder van jullie vraag ik: 

 Geloof je dat God je door zijn gemeente tot deze dienst geroepen heeft? 

 Aanvaard je de Bijbel als bron van inspiratie en leidraad voor je leven? 

 Beloof je trouw te zijn in de dienst van je ambt of in de vervulling van je taak, 

met liefde voor de leden van de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je 

weg brengt? 

 Beloof je geheim te houden wat in vertrouwen met je wordt gedeeld en beloof 

je je taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk? 

 



                                                                                                    

 

 

 

 

Bevestigingsgebed 

Zingend bidden wij: ‘Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer’ Lied 360: 1, 2, 4, 6 NLB 

Handoplegging en Zegening 

Aanvaarding en verwelkoming 

Zingen (allen staan): ‘Dat 's Heren zegen op u daal' Lied 363 NLB 

Woord van welkom door Carlo Tholenaars.  

Dankgebed en Voorbeden, Stil gebed en Onze Vader 

Inzameling van de gaven: 1ste collecte ZWO, 2de collecte kerkenwerk  

Slotlied: ‘Vervuld van uw zegen’ Lied 425 NLB 

Zegen, als ons ‘amen’ zingen we Lied 415: 3 NLB 
 

Na de dienst is er gelegenheid om de gaande, komende en blijvende broeders en 

zusters de hand te geven voor in de kerk, en om elkaar te ontmoeten 

met koffie, thee of fris, achter in de kerk! 
 

Agenda: Volgende week zondag is er om 9.30 uur dienst met ds. H.J. Franzen uit 

Pijnacker. En ‘s middags is er om 15.00 uur dienst in Kijfhoek met ds. J.J. Steketee 

uit Zwijndrecht. Ook de Meeting is er volgende week om 9.30 uur. 

 

Afscheid ds. Breure  

Zoals u weet gaat ds. Breure dit jaar met emeritaat, en wel op 1 maart a.s.  Noteert u 

alvast in de agenda: op zondag 1 maart is de afscheidsdienst, waarbij de dienst in 

verband met gasten die van ver moeten komen later start: aanvang  zal zijn om 10.30 

uur, met inloop vanaf 9.30 uur. Verder zullen we op vrijdagavond 13 maart een informele 

afscheidsavond organiseren, waarvoor ds. Breure, zijn gezin en alle gemeenteleden zijn 

uitgenodigd. We hopen van harte dat u de moeite neemt om bij beide gelegenheden 

aanwezig te zijn. 

 


