
                                                                                                    

         

     Weekbrief 8 december 2019 

     Tweede Advent 

     Voorganger: Dhr. W. Wiersma 

     Orgel: mw. E. Pons 

Met medewerking van ‘Slikkerveers Christelijk Mannenkoor’ 

Liturgie:                                                                                        
Intro Mannenkoor: ‘Komt allen tezamen’ 1, 2 en 3 (1 en 3 met gemeente) 

Welkom &  Mededelingen Aansteken van de 2de adventskaars  

Aanvangspsalm: ‘Lofzang van Maria’ NLB 157a: 1 en 4 

Moment van stilte 

Bemoediging en Groet  

Mannenkoor: ‘Daar blonk een ster’ 1, 3 en 4 

Zingen: ‘Hij kwam bij ons heel gewoon’, HH 181: 1 en 4 

Gebed 

Woord van God: Psalm 130 NBV 

Gebed om de opening van het Woord 

Kindermoment en Kinderlied van de Maand: ‘Sterren’ 

Bijbellezing: Ruth 4 NBV 

Mannenkoor: ‘Zoon van God en zoon van mensen’ 1 en 2, 3 met gemeente 

Preek 

Zingen: ‘De toekomst is al gaande’ NLB 605: 1 t/m 5 

Mannenkoor: ‘Nog altijd wordt verteld’ 

Dankgebed en Voorbeden, Stil gebed en Onze Vader 

Inzameling van de gaven: 1ste collecte kerkenwerk, 2de collecte onderhoud gebouwen 

Mannenkoor: ‘Vrede’ 

Zegen, als ons amen:  Lied 415: 3 NLB 

Mannenkoor: ‘Geloofd zij onze God’ 

 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten 

met koffie, thee of fris, achter in de kerk! 
 

Agenda: Volgende week zondag 15 december begint de dienst om 9.30 uur met ds. J. 

Breure, waarbij we met elkaar het Heilig Avondmaal mogen vieren. Bestemming Heilig 

Avondmaalcollecte zondag 15 december: ‘Kerken staan op tegen armoede’ van Kerk in 

actie. Dit betreft de ouderen in Moldavië. Zij hebben slechts een klein pensioen waar 

ze onmogelijk van rond kunnen komen. De overheid biedt hen geen ondersteuning en 

familie is er niet of probeert te overleven in het buitenland. Doordat hun pensioen 

niet genoeg is om hun minimale maandelijkse uitgaven te dekken, gaan velen als eerste 

bezuinigen op hun voedsel, om zo toch hun verwarming en medicijnen nog zoveel 

mogelijk te kunnen betalen. Hierdoor verzwakken ze lichamelijk en gaat hun 

gezondheid bergafwaarts. Met onze hulp kunnen ze thuiszorg en een warme maaltijd 

krijgen. Mogen we ook nu weer op uw steun rekenen? Bij voorbaat dank namens de 

diaconie. 
 

 



                                                                                                    

 

 

 

 

KERSTBIJEENKOMST VOOR SENIOREN 

Dinsdag 10 december hebben we weer onze jaarlijkse kerstviering voor senioren. We 

horen het kerstevangelie, zingen kerstliederen en luisteren naar een kerstverhaal. 

We komen bijeen in de Dorpskerk en beginnen om 15.00u. De bijeenkomst duurt tot 

ongeveer 17.00u. Als u vervoer nodig hebt kunt u contact opnemen met Gerda, tel. 

0650999405. Iedereen van harte welkom! 

 

PRESENTATIEAVOND RAINBOW 

Hierbij wil ik (Eva) u van harte uitnodigen voor mijn presentatie over het werk wat ik 

mag doen in Zuid-Afrika. Het afgelopen jaar is er veel gebeurd en dat heb ik mooi op 

de film staan, zodat u toch het idee heeft dat u er een beetje bij was. Ook het 

komende jaar staat er weer van alles te gebeuren en daar praat ik u graag over bij! 

Daarnaast zullen er op deze presentatieavond diverse zelfgemaakte producten te 

koop zijn. De meisjesgroep is zo groot (17 meisjes!!!) geworden dat er twee groepen 

zijn ontstaan. Deze meiden zouden ook zo graag op kamp willen! Ze zijn op een 

workshop mozaïek geweest en hebben de afgelopen maanden prachtige onderzetters 

gemaakt! Ook zijn er hele mooie placemats van Afrikaanse stof te koop en notebooks 

van dezelfde zogenaamde ‘shwe shwe’ stof. Alles wat we hiermee ophalen is voor het 

kamp van de meisjes. 

Op donderdag 12 december vanaf 19.30u bent u van harte welkom 

in de Boomgaardkerk voor een kopje koffie met wat lekkers. 

De presentatie zal vanaf 20.00u beginnen. 
 

 

De kerkenraad zoekt:  

1 ouderling voor de taakgroep pastoraat. 1 ouderling jonge gezinnen. 2 diakenen. 2 

ouderling kerkrentmeesters. Een aantal ambtsdragers stopt, maar andere functies 

staan al langer open. In de aankomende tijd waarin rond besluitvorming veel gebeurt 

is het belangrijk dat de kerkenraad met een breed draagvlak verder kan. Het is God 

zelf die ons roept tot een taak. Namen indienen kan en mag altijd bij de scriba, 

scriba@kerkheerjansdam.nl. Of middels een briefje in de bus, of afgeven in de kerk. 


