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Deze dienst is stil en ingetogen en draagt het karakter van een nachtwake. Het is een viering waarin de 

voornaamste plaats is ingeruimd voor lezingen en gebeden. De Goede Vrijdag is goed voor wie gelooft dat het 

lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus is omwille van onze zonden en onze redding. 

Vanavond lezen we het lijdensevangelie naar Johannes. We zingen lijdensliederen, bidden en danken en 

mediteren bij het kruis. De klok wordt niet geluid, het is stil voor en na de viering. De bloemen zijn uit de kerk 

gebracht en straks zal ook het licht (de kaars) worden gedoofd. Aan het einde van de viering bidden wij 

gezamenlijk het Onze Vader en verlaten na de zegen in stilte de kerk.  

 

STILTE 

Stil gebed 

Zingen: Psalm 22 : 1, 2 

Zie, de Mens (Sytze de Vries) 

Zingen: ‘Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten’ Lied 191: 1, 2, 3, 6, 7 HH 

Gebed voor de Goede Vrijdag 

EVANGELIELEZING: Het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus zoals verteld 

door Marcus 

Marcus 14: 32 – 42: Gethsémane 

Zingen:’ Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen’ Lied 180: 1, 4 LvdK 

Marcus 14: 43 – 52: Jezus gevangen genomen  

Zingen: Lied 180: 6, 7 LvdK 

Marcus 14: 53 – 65: Jezus voor de Hoge Raad 

Zingen: ‘Jezus, om uw lijden groot’ Lied 558: 1, 6, 7 NLB 

Marcus 14: 66 – 72: de verloochening door Petrus 

Zingen: ‘Zie de mens die in zijn lijden’ Lied 586: 1, 2, 3, 4 NLB 

Marcus 15: 1 – 15: Jezus of Barabbas 

Zingen: ‘O hoofd vol bloed en wonden’ Lied 576b: 1, 2 NLB 

Marcus 15: 16 – 32: de kruisiging 

Zingen: Lied 576b : 3, 4 

Marcus 15: 33 – 39: het sterven van Jezus 

De Paaskaars wordt gedoofd. 

Stilte 

Zingen: ‘Nu valt de nacht’ Lied 590: 1, 2, 3 NLB 

Marcus 15: 40 – 47: de begrafenis 

Zingen: Lied 590: 4, 5 NLB 

Overweging 

DE GOEDE VRIJDAG GEBEDEN 

Zingen: ‘O kostbaar kruis, o wonder Gods’ Lied 578: 1, 2, 6 NLB 

Gebed: ONZE VADER  

Zegen 

WIJ VERLATEN IN STILTE DE KERK 


