
                                                                                                    

         

        Weekbrief 24 maart 2019  

        Voorganger: ds. J. Breure 

        Orgel: mw. J. Steen 
                                                                                 

                                                                            3de   zondag 
Liturgie:                                                                                     
Welkom en mededelingen                                                                           

Aanvangspsalm: ‘Mijn ziel is stil tot God mijn Heer’ Psalm 62: 1, 5 

Moment van stilte Bemoediging en Groet  

Zingen: ‘Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen’ Lied 172: 1, 3, 4, 6, 7 HH 

INKEER 

Gebed van inkeer 

Woord van God: Jesaja 53: 5 - 7 

Zingen: ‘O Heer die onze Vader zijt’ Lied 463: 1, 4, 5 LvdK 

DE BIJBEL 

Gebed om de opening van het Woord 

Paasproject Kindernevendienst 

Bijbellezing: Lukas 22 : 35 - 46 

Zingen: ‘Wat mijn God wil, geschied' altijd’ Lied 899: 1, 2, 4 NLB 

Preek  

Orgel/pianospel 

Zingen: ‘Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam?’ Lied 386: 1, 2, 3, 5 HH 

BIDDEN & DELEN 

Dankgebed en Voorbeden, Stil gebed en Onze Vader 

Inzameling van de gaven: 1ste collecte kerkenwerk, 2de collecte ZWO  

ZENDING EN ZEGEN 

Zingen: ‘Glorie aan God’ Lied 583: 1, 2 HH 

Zegen. Als ons ‘amen’ zingen we Lied 415: 3 NLB 
 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten 

met koffie, thee of fris, achter in de kerk! 
 

Agenda: Zondag 31 maart is er om 9.30 uur dienst met ds. J. Breure. ZOMERTIJD!!! 

Avondgebed in de 40-dagentijd Evenals voorgaande jaren is er ook dit jaar weer een 

wekelijks avondgebed. De volgende keer is a.s. woensdag om 19.30u tot uiterlijk 

20.00u in de Boomgaardkerk. Het is naast de vieringen op zondag een moment van 

bezinning middenin de week. Een moment om stil te worden en onze gedachten te 

richten op God. In het bijzonder op de weg van lijden die Jezus gegaan is. Het thema 

is ‘geraakt door een lied’. We beginnen met het zingen van een psalm, daarna een 

lezing uit het lijdensevangelie zoals dat verwoord is door Lukas. Na een moment van 

stilte zal degene die de leiding heeft een zelf gekozen lied met ons delen. We sluiten 

af met een gebed om zegen. Iedereen weer van harte welkom. 


