
  

      Weekbrief 25 november 2018 

     Dorpskerk, laatste zondag kerkelijk jaar 

     Voorgangers: ds. J. Breure en dhr. W. Wiersma 

     Organist: mw. J. Steen 

Iedereen van harte welkom in deze dienst! 
Liturgie: 
Welkom en Mededelingen 

Aanvangslied: ‘k Heb naar de Heer 

gevraagd’ Psalm 34: 2, 3 

Moment van stilte Bemoediging en Groet 

Psalmgebed Psalm 121: biddend lezen we 

de psalm. 

Voorganger: 

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,  

zou iemand mij komen helpen? 

Ja, mijn God komt mij helpen,  

de schepper van hemel en aarde. 

Gemeente: 

In lief en leed is de Heer ons nabij.  

In zijn handen zijn wij geborgen. 

Voorganger: 

Hij zal niet toelaten dat je struikelt. 

Hij zal niet slapen, Hij waakt over jou. 

Nee, slapen en sluimeren zal Hij niet,  

Hij waakt over heel zijn volk. 

Gemeente: 

In lief en leed is de Heer ons nabij.  

In zijn handen zijn wij geborgen. 

Voorganger: 

Onze God houdt de wacht als een 

schaduw over je heen. Overdag zal de 

zon je niet steken en 's nachts zal de 

maan je geen kwaad doen. 

Gemeente: 

In lief en leed is de Heer ons nabij.  

In zijn handen zijn wij geborgen. 

Voorganger: 

Hij houdt alle kwaad van je af,  

Hij neemt je onder zijn hoede. 

En waar je ook gaat of staat, 

God zal je behoeden voor eeuwig. 

Gemeente: 

In lief en leed is de Heer ons nabij.  

In zijn handen zijn wij geborgen. 

Zingen: ‘O Jezus, hoe vertrouwd en goed’  

             Lied 512: 1, 2, 3, 4, 6, 7 NLB 

Gebed 

Een moment met en voor de kinderen. 

Hierna gaan de kinderen naar de 

Kindernevendienst. 

Bijbellezing: Psalm 23 

De Psalm in een bloemschikking verteld 

Zingen: ‘De Heer is mijn Herder’  

             Lied 23b: 1, 2, 3, 5 NLB  

Preek 

Zingen: ‘Ik zal er zijn’  

             Lied 460: 1, 2, 3, 4 HH 

Gedenken 

Inleidend woord 

Noemen van de namen 

Zingen: ‘Wat de toekomst brengen moge’  

             Lied 913: 1, 2, 4 NLB 

Gebed, afgesloten met het Onze Vader 

Inzameling van de gaven: 1ste collecte 

diaconie 2de collecte kerkenwerk 

Slotlied: ‘U zij de glorie, opgestane Heer’  

               Lied 634: 1, 2 NLB 

Zegen.  

Als ons amen zingen we Lied 415: 3 NLB

 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten 

met koffie, thee of fris, achter in de kerk! 
 

Agenda; Volgende week zondag 2 december is er om 10.00 uur dienst in de Dorpskerk met 

ds. J. Breure, en ‘s middags is er om 15.00 uur dienst in Kijfhoek met ds. L.C. van der Eijk. 


