
  
 

     Weekbrief 23 september 2018 

    Boomgaardkerk, viering Heilig Avondmaal 

    Voorganger: ds. J. Breure 

    Organist: mw. J. Steen

Iedereen van harte welkom in deze dienst! 
Liturgie: 
Aanvangspsalm: ‘Zing, mijn ziel, voor God uw Here’ Psalm 146: 1, 2 

Moment van stilte Bemoediging en Groet  

Zingen: Psalm 146: 3 

Wij belijden ons geloof 

Zingen: ‘Wees mijn verlangen’ Lied 321: 1, 2, 3, 5 HH 

Gebed om de opening van het Woord 

Kindergesprek en kinderlied van de maand: ‘je bent bijzonder’ 

Bijbellezing: 1 Petrus 3: 8 - 18 

Zingen: ‘Zie mij staan, Heer, bij de klaagmuur’ Lied 288: 1, 2, 3, 4 HH 

Preek  

Zingen: ‘Toch overwint eens de genade’ Lied 755: 1, 2 NLB 

Dankgebed en Voorbeden 

Inzameling van de gaven: 1ste collecte st. ORA 2de collecte kerkenwerk 

Onderwijzing  

Zingen terwijl de tafel wordt klaargemaakt: ‘Ik ben’ Lied 343: 1, 2, 4, 5 HH 

Woorden der Inzetting 

Gebeden: Smeekgebed en Onze Vader 

Nodiging  

Gemeenschap van brood en wijn 

Gebed na de maaltijd 

Zingen: ‘Sterk, Heer, de handen tot uw dienst’ Lied 378: 1, 2, 3, 4, 5 NLB 

Zegen 

Zegen: als ons ‘amen’ Lied 415: 3 NLB 

 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten 

met koffie, thee of fris, in de benedenzaal! 
 

Als bestemming voor de collecte tijdens het Heilig Avondmaal heeft de diaconie ditmaal 

gekozen voor de stichting ‘ORA’. Deze stichting biedt drie soorten hulp: Noodhulp: levens-

reddende hulp bij natuurrampen in de vorm van eerste levensbehoeften, onderdak, medi-

sche zorg en traumaverwerking. Structurele hulp: bijv. praktische hulp in achterstandswij-

ken. U kunt hierbij denken aan hulp aan kwetsbare groepen als kinderen, gehandicapten en 

ouderen. Geestelijke hulp: bijv. Bijbelscholen, Christelijke zomerkampen en vakantiebijbel-

scholen. Dit keer kiezen wij voor een donatie aan de structurele hulp die ORA biedt aan 

hongerende kinderen in Noord-Korea. ORA ondersteunt vijf bakkerijen verspreid over 

Noord-Korea. Professionele bakkers bakken duizenden broodjes, speciaal voor kinderen. 

Medewerkers delen ze uit aan jongens en meisjes in scholen, weeshuizen en gezinnen. 

 



 

Agenda; Volgende week zondag 30 september is er om 9.30 uur dienst in de Dorpskerk, 

met ds. S.T. Baarda, Rotterdam. Om alvast te noteren, 5 oktober Gemeentebuffet – dus 

een buffet voor de hele gemeente. Iedereen van harte welkom. Zie ook Samengaan van 

deze maand. 
 

Kledingactie ‘Het Oude Noorden’ 

In Samengaan heeft de diaconie u al vroegtijdig gemeld weer kleding in te willen zamelen voor 

‘Het Oude Noorden’. Dat kunnen wij natuurlijk niet zonder uw hulp. Wij vragen u de kleding 

schoon aan te leveren in plastic zakken en eventuele schoenen bij elkaar te binden met elastiek of 

touwtje. Alle maten kleding en schoenen zijn welkom! De actie zal gehouden worden op 

vrijdagavond 28 september van 19.00-20.00 uur en zaterdagmorgen 29 september van 

10.00-12.00 uur in de Boomgaardkerk. 

 
Met kinderen en jongeren praten over geloof 

1. Bijbeltekst uit je hoofd leren – als gezin of individueel. Wie meedoet ontvangt wekelijks een 

Bijbeltekst. De Bijbelteksten zijn gegroepeerd rondom een thema, zoals bidden. Wie zich 

aanmeldt doet ook mee. Je meldt je aan voor een periode van 3 maanden. Daarna vervalt je 

aanmelding en meld je je opnieuw aan als je door wilt voor een volgende periode van 3 maanden. 

Tussentijdse aanmelding kan maar de einddatum van de 3-maanden periode is voor elke 

deelnemer hetzelfde. Je kunt aangeven of je de Bijbeltekst per email wilt ontvangen of via de 

whatsapp. In het laatste geval ga je deel uitmaken van een whatsappgroep. We beginnen 

maandag 1 oktober. 2. De tekst voor de preek. Je kunt je ook aanmelden (naast of in plaats van) 

voor de Bijbellezing van de komende zondag. Een gelegenheid om met de kinde-ren uit de Bijbel 

te lezen (voor zover dat niet gebeurt). Vraag kan dan bijvoorbeeld zijn: ‘waar zou de dominee 

zondag over moeten preken als je dit Bijbelverhaal leest?’. Verder werkt het op dezelfde manier 

als hierboven beschreven voor ‘Bijbeltekst uit je hoofd leren’. Er zal geen Bijbellezing voor elke 

week zijn, maar alleen voor de zondagen waarop ik zelf voorga. Aanmelden kan via 

ds.breure@gmail.com 

 

Nog geen belijdenis gedaan? Binnenkort beginnen we met de voorbereiding. In een tiental 

bijeenkomsten bespreken we thema’s als God, geloof, de Bijbel, verzoening, doop en avondmaal. 

Belijdenis doen we met Pasen, zondag 21 april. Misschien weet je het nog niet en wil je eerst 

eens proeven om op een later moment tot een besluit te komen, ook dan van harte welkom. Of 

toch eerst nog een gesprek? Ook dat kan natuurlijk. 

 

Na het succes van de musical "Met de groeten van Paulus" die afgelopen voorjaar op de planken 

is ge-bracht willen we met elkaar "Op zoek naar Judas". Maar voor het zover is... zijn we "Op 

zoek naar jou"! Want we willen iedereen de kans geven om mee te spelen, zingen en/of te 

assisteren bij deze musical. 

Vanaf half oktober starten we op de dinsdagavonden met elkaar. We gaan oefenen, teksten leren 

en noten zingen. Saai? Absoluut niet, de dinsdagavond wordt de gezelligste avond van het jaar. 

Dus wil je meedoen, schrijf je nu in voor dé musical van 2019 in Heerjansdam. 

Speciale oproep voor de mannen onder ons, we kunnen wel wat tenoren en bassen gebruiken. 

En nieuw dit jaar: Er zijn een paar kleine rollen voor de tieners onder ons!!! 

Lijkt het je leuk om ook te stralen op het toneel, schrijf je samen met je vrienden en vriendinnen 

in, en doe mee!!! (We maken voor jullie een speciaal repetitieschema). 

Voor de agenda: Dinsdag 16 oktober 19:30 uur in de Dorpskerk: Open-Toneel-Avond. Iedereen 

is welkom, ook als je nog twijfelt. Dinsdag 30 oktober 19:30 uur in de Dorpskerk: Eerste 

repetitieavond. 

Weekend van 12-14 april: Uitvoering, tijden en locatie nog onbekend. 

Aanmelden kan via jsjgrootendorst@gmail.com of natuurlijk via een gezellig gesprek. 

Met de groeten van Het musicalteam 
 


